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Woorden van Mgr. v.d. Hende
Zegen

Tijdens zegening

Licht, van mijn stad de stedehouder,  Alles zal zwichten en verwaaien

aanhoudend licht dat overwint. wat op het licht niet is geijkt.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, Taal zal alleen verwoesting zaaien
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. en van ons doen geen daad bekijft.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen Veelstemmig licht, om aan te horen
of ergens al de wereld daagt zolang ons hart nog slagen geeft.
waar mensen waardig leven mogen Liefste der mensen, eerstgeboren,

en elk zijn naam in vrede draagt. licht, laatste woord van Hem die leeft.
Afsluiting
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1. Woord van Welkom (C.Maas)

Geachte aanwezigen, al enkele jaren zijn we bezig dit kerkhof te
renoveren en het die zorg te geven, die het verdient. Het kerkhof
werd voor het eerst in gebruik genomen voor pater Matthias Geurts,
die is overleden op 2 juni 1929. De laatste medebroeder is pater
Wim de Leeuw, begraven op 2 juli 2025. Tussen deze twee
medebroeders in zijn er 330, die hier begraven liggen. Het mag een

waar ereveld genoemd worden. Overal zijn ze geweest als missionaris.

Nu zijn ze weer hier thuis gekomen.

Bovendien worden de namen van 213 medebroeders vermeld die
elders ter wereld hun laatste rustplaats hebben gekregen:

Vandaag willen we deze rustplaats opnieuw openen, juist op deze dag
van ons jubeljaar.

We hebben Mgr. van de Hende bereid gevonden in deze plechtigheid
voor te gaan.

De knoop wordt ontward en het hek wordt geopend.

leder vind't zijn plaats.

2. Licht dat ons aanstoot in de morgen GvL 489

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

3. Korte Toelichting
Mevr. Ellen Brouwers
Beeldend kunstenaar | ontwerper herdenkingsmonument
met vermelding namen op glas.

DE Wereld is EEN - voor mij de werktitel van dit project.

De eerste ontmoeting (7 -1- 2025) op deze begraafplaats was met
Kees Maas. De aanleiding hiervoor was het 150 jarig bestaan wat we
vandaag 8 september vieren. |k kreeg de opdracht om op dit kerkhof
een ‘waardige gedenkplaats' te maken.

De namen van de 545 overleden broeders te vernoemen en op een
hedendaagse en toch tijdloze wijze vorm te geven.

Ook was het een uitdaging om alle namen op 'n overzichtelijke manier
te presenteren en samen te brengen. De indeling is bedoeld om
behulpzaam te zijn voor de bezoekers om hun dierbare terug te vinden.
Op de beide zijden van de entree vindt u een korte samenvatting van de
geschiedenis. Alle glaspanelen zijn in keramische techniek uitgevoerd
en betekent garantie voor een duurzame toekomst.

Ik wil nog even uw aandacht voor de speciale kleur duif blauw. Deze kleur
is toepasselijk voor deze locatie omdat het de huiskleur is van de

SVD Congregatie. In de kapel van het missiehuis is een duif geschilderd
die mij heeft geinspireerd bij dit project. Vandaar bijgaand gedicht.

DUIF

Vergiste zich, de Duif

Vergiste zich .

Wilde noordelijk maar ging zuid
Zag het koren aan voor water.
Vergiste zich .

Zag de zee aan voor de hemel;
De nacht voor de ochtend.
Vergiste zich .

Viel in slaap op de oever
Tenslotte bereik je

Een zondag waar wolken aanmeren
Licht

Werpt je schaduw af

En doet de hemel op slot
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Ellen Brouwers Oisterwijk

Met dank aan Kees Maas voor zijn onmisbare bijdrage
en aan SVD Provincialaat NEB, Teteringen voor de opdracht.



